Nieuwjaarsreceptie - 6 januari 2023 - burgemeester Vlecken

Geachte dames en heren,

Daar staan we dan. Het is alweer 6 januari 2023. Bijna
een week geleden was ik thuis volop in de
voorbereiding voor oudjaarsavond. Inmiddels zijn we
alweer ruim een week verder. De tijd vliegt. Dat geldt
niet alleen voor afgelopen week, maar wat mij betreft
voor een volledig jaar.

Januari 2022. Het COVID-virus had Nederland, de hele
wereld, nog volop in haar greep. Geen
nieuwjaarsrecepties en alles digitaal. We keken
reikhalzend uit naar verlichting. Die kwam er in
februari. Uitgerekend net voor de Vastelaovendj
besloot de overheid om Nederland weer vrij te laten.
Enigszins onwennig konden de zuidelijke provincies
zich klaar maken voor wat weer een ouderwets
volksfeest bleek te worden. Weinig georganiseerd,
maar volop publiek en een goede sfeer. Uw
burgemeester heeft op een leuke manier kennis
kunnen maken met dit volksfeest in Weert.

Helaas kwamen we daarna op een zwarte pagina in het
jaarboek van 2022. In de nacht van de 23%*® naar de
245t februari valt Rusland Oekraine binnen. Ik ga
verder niet uitweiden over dit vreselijke drama, maar
wat direct opviel was de algemene saamhorigheid in
Nederland, maar ook in Weert. Inwoners namen elkaar



onder de arm en hadden binnen de kortst mogelijke
tijd zaken gearrangeerd.

De inwoners die direct ontheemden in huis namen en
onze eigen medewerkers hier in huis die direct plannen
begonnen te maken over opvang: een groot chapeau
en heel veel dank. De roep om gemeentelijke
ondersteuning volgde daarna snel. Helaas wordt dat
door inwoners toch vaak als *niet op tijd’ gezien. En
daar heb ik als burgemeester begrip en respect voor.
Helaas zijn wij gewoon gebonden aan wet en
regelgeving en is het financiéle risico simpelweg te
groot om vooruitlopend als gemeente zelf actie te
ondernemen.

Gelukkig hebben we vrij snel daarna, in april, de eerste
Oekrainers mogen verwelkomen in onze gemeentelijke
opvanglocatie. Recentelijk heb ik op uitnodiging de
Oekrainers bezocht. Ze zijn niet alleen zeer dankbaar
voor hetgeen wij als Weertse gemeenschap voor hen
doen, maar ze willen ook via mij aan u allen dankjewel
zeggen!

De overgang naar dit onderwerp heeft me even bezig
gehouden. Want hoe ga je van zoiets beladens weer
terug naar het dagelijks leven hier in Weert? Dat is,
wanneer je er over nadenkt, zo goed als onmogelijk.

Toch benoem ik graag de gemeenteraadsverkiezingen
in Maart jl. Deze verkiezingen hebben ons een nieuw



bestuur opgeleverd. Uniek in Limburg met de vrouwen
in de meerderheid. De wethouders kent u inmiddels en
de gemeenteraadsleden zijn vandaag hier
vertegenwoordigd. Zowel het college als de raad zijn
goed ingewerkt. Met veel enthousiasme en
gedrevenheid voor de gemeente, worden alle klussen
aangepakt!

Helaas viel de opkomst bij de verkiezingen simpelweg
tegen. Ik kan het niet mooier maken. Nog teveel
inwoners van onze gemeente bleven thuis. Het is nu
aan de huidige gemeenteraadsleden en mij als
burgemeester, om de verbinding te maken met u, de
inwoners van Weert, in de hoop dat we daardoor
tijdens de volgende verkiezingen in 2026 weer een wat
hogere opkomst realiseren.



Maar waar de opkomstcijfers allesbehalve tegenvielen
was bij het in mei geopende MuseumW. Na een
intensieve verbouwing met een spraakmakende
verandering van de buitenkant is ons gemeentelijk
museum goed geweest voor vele bezoekers. En die
opening is zelfs in IJsland kenbaar gemaakt, sterker
nog het Museum gaat de hele wereld over. Vandaag
werd nog bekend dat MuseumW als enige museum in
Nederland de eervolle vermelding ‘Archello’s Best
Projects of 2022’ heeft ontvangen.

Veel bezoekers hadden we in mei ook bij het
Postcodeloterij wijkfeest in de wijk Boshoven. Notabene
net voordat ik hier een woning heb gekocht, viel daar
de straatprijs en mochten alle inwoners van de wijk
een mooi geldbedrag verdelen. Wat me daar positief
van is opgevallen is de enorm sociale boost die dit gaf
aan de wijk. Inwoners spraken gezellig met elkaar en
gunde elkaar allemaal het beste. Alleen daarom al was
deze prijs enorm ‘waardevol’.

Van het wijkfeest op Boshoven gingen we naar de
opening van Kasteelpark Nijenborgh. Dit evenement
startte met de daadwerkelijke komst van Graaf van
Horne op zijn paard. De tocht van de Graaf vanuit onze
Belgische buurgemeente Bocholt was er een die ik me
persoonlijk nog lang zal heugen. In een huifkar en in
een stoet waarbij de sfeer op en top hebben we er
persoonlijk voor gezorgd dat de Graaf veilig in Weert is
gearriveerd.



Een week later was de daadwerkelijke opening van het
Kasteelpark. Een grandioos evenement, helaas
enigszins last hebbende van het slechte weer, maar
desalniettemin een onvergetelijk moment in 2022. Voor
en door inwoners georganiseerd met een unieke
samenwerking van verenigingen onderling. Wat mij
betreft een evenement en opzet die voor jaarlijkse
herhaling vatbaar zijn.

Na corona-afwezigheid kon in juli ook Bospop weer
plaatsvinden. Mijn eerste ervaring met dit Weerter
festival was ontzettend positief. Van de
grootschaligheid van Pinkpop naar Bospop. Jazeker
kleiner maar zeker niet minder op de landelijke
festivalkalender. U mag daar als Weerter gemeenschap
enorm trots op zijn.

Naast muziek is Weert ook in 2022 op sportief goed
vertegenwoordigd geweest. Zo is het Johan Cruyf
voetbalcourt geopend in september. Daarnaast hebben
we in het afgelopen jaar verschillende keren
Weertenaren in de media gehad vanwege hun sportieve
prestaties. Omdat ik geheid mensen ga vergeten, ga ik
me niet wagen aan een opsomming.



Na muziek en sport was Weert ook op cultuurvlak goed
vertegenwoordigd. Het eerder door mij genoemde
vernieuwde MuseumW is er daar één van. En nu ga ik
me op glad ijs begeven, maar het restant van een
kraan van één van de voorgangers van dit huidige
college, is teruggekeerd in Weert middels een door
Studio Job gerealiseerd kunstwerk aan de
Werthaboulevard.

Traditioneel stond het laatste weekend van september
ook dit jaar weer in het teken van de Weerter kermis.
Het zal u misschien niet ontgaan zijn dat we daarbij
zelfs de nationale TV hebben gehaald in de vorm van
het programma ‘bij ons op het kamp’ doordat Wimpie's
prijzenpaleis na 36 jaar afscheid nam van de kermis en
dus ook van Weert.

Nadat Sint Nicolaas in november zijn intrede per schip
in Weert maakte en samen met zijn pieten verbleef in
zijn *huis van Nicolaas’ op de Biest, kom ik bijna bij het
slotstuk van 2022.

Maar dat wil ik niet doen zonder even nadrukkelijk stil
te staan bij een thema wat niet alleen Weert, zelfs niet
alleen Nederland, maar een wereldwijd issue is. De
energieprijzen.



Het raakt mij om te horen dat er inwoners zijn, niet
alleen mensen zonder werk, maar ook gezinnen met
gezonde inkomens, die de gestegen prijzen niet meer
kunnen bolwerken. In deze koude wintermaanden
hoort je thuis een warme baken te zijn. Helaas is dat
niet meer vanzelfsprekend en komen ook in Weert
mensen koud thuis en hebben ze niet de feestdagen
kunnen vieren zoals ze dat gewend zijn, met warmte,
gezelligheid en lekker eten.

Dat doet wat met je. Stress neemt toe en
vanzelfsprekend leven er veel zorgen bij mensen. Hoe
lang duurt deze situatie nog? Krijgen we een strenge
winter? Gaan de prijzen ooit nog dalen? Als we nu al
maandelijks geld te kort komen, hoe gaan we dan ooit
het huis kunnen verduurzamen?

Mijn oproep is dan ook vooral om het gesprek aan te
gaan. Meld je bij de Vraagwijzer van de gemeente
Weert en spreek je zorgen uit. Wie weet kunnen we
helpen.

Dit thema zal voor 2023 ongetwijfeld nog hoog op de
agenda blijven staan, want vooralsnog is helaas nog
geen einde in zicht.



Uiteraard wil ik hierbij ook mijn steun uitspreken aan al
onze nieuwe Oekraiense — Weertenaren, die hier bij
inwoners thuis, of bij HQ, verblijven. Het is een
bijzondere situatie die we als gemeente zo goed en zo
kwaad als het kan, proberen op te vangen. Maar
aanvoelen zoals thuis zal het nooit doen, dat besef ik
me terdege. Voor hen hoop ik oprecht dat deze oorlog
snel stopt, zodat de woningen herbouwd kunnen
worden en dat thuis, ook echt weer thuis wordt.

Het is lastig om na zo'n onderwerp de draad weer op te
pakken. Maar dat doe ik dan toch. Het jaar 2022
hebben we als gemeente mooi afgesloten. Er zijn
mooie projecten gerealiseerd. Bestuurlijk gezien was
het belangrijkste natuurlijk de vorming van een nieuw
college van burgemeester en wethouders. Daarnaast
doet Weert het financieel niet slecht. Ook economisch
doen we het goed.

In 2023 staat er nog veel meer op de kalender. De
verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor het
Waterschap komen er aan. Samen met WeertMarketing
gaan we Weert verder op de kaart zetten. Dat laatste is
enorm belangrijk. De binnenstad van Weert heeft
aandacht nodig.



Hier moeten we samen, gemeentebestuur, inwoners én
ondernemers aan de slag. U heeft nu nog goud in
handen. Alleen samen kunnen we dat goud ook blijven
koesteren. Weert verdient een bruisende binnenstad,
de ondernemers verdienen een bruisende binnenstad,
en u, de inwoners van Weert, verdienen een bruisende
binnenstad. Maar dat begint op de eerste plaats bij
onszelf. Wat zijn wij bereid om hieraan bij te dragen.
Het is niet het een of het ander, nee, we moeten er
gezamenlijk onze schouders onder zetten.

Daarnaast wordt er in 2023 gestart met de
voorbereidingen voor de Narrischen Europdischen
Gemeinschaft 2024. De NEG is de koepelorganisatie
voor carnavalisten op Europees niveau. Het is een
samensmelting van de in Europa gevestigde nationale
verenigingen die de carnavalstraditie in stand houden.
Nederland en in het bijzonder Limburg wordt hier
vertegenwoordigd door de SLV en de BCL.

De NEG zorgt onder andere voor uitwisseling en
documentatie van informatie over carnavalsgebruiken
en legt grensoverschrijdende contacten tussen
carnavalisten in Europa. Ieder jaar wordt één stad tot
Narrische cultuurstad verkozen. Weert wordt daarmee
de eerste Nederlandse Narrische cultuurstad en dat
gaan we natuurlijk uitgebreid vieren! Ook hier weer
een mogelijkheid om Weert op de kaart te plaatsen,
maar wel goed doordacht en vooral weer samen.



De jaarwisseling van 2022 naar 2023 verliep in Weert
met veel geknal en veel vuurwerk, maar verder rustig.
Afgezien van de nodige schade aan openbaar meubilair
was het een mooie jaarwisseling.

Voor mij persoonlijk begint 2023 ook bijzonder. Zoals
juist vermeld kochten wij, de familie Vlecken afgelopen
jaar onze woning hier in Weert en na dit weekend gaan
we ook daadwerkelijk verhuizen.

Deze verhuizing heeft nu al tot verbazing geleid binnen
onze familie: ik kan zelfs al met een schroevendraaier
omgaan en kasten demonteren. Niet zo slim overigens
van mij, want de kans is groot dat ik nu vaker voor
klusjes gevraagd zal worden.

Voor nu wil ik graag iedereen hier aanwezig nogmaals
het allerbeste in een goed gezondheid toewensen. Ik
zou graag het glas heffen en een toost willen
uitbrengen op 2023!



